
 
 

Pagina | 1  
 

Nieuwsbrief 10/2024 

Alle nieuwsbrieven zijn terug te lezen op de website: www.svhapert.nl. 

Tevens ontvangt u via de mail het digitale maandelijkse magazine “ONS”, dat u 

overigens ook op de site van Senioren Brabant-Zeeland, dat is de  

nieuwe naam van KBO-Brabant, (www.kbo-brabant.nl) kunt raadplegen. 

_______________________________________________________________ 

Onderwerpen in de nieuwsbrief van oktober 2024: 

- Wist u dat …. 
- Spreuken 
- Nieuwe leden 
- Overleden leden 
- In Memoriam Jan Tijssen 13-2-1936 - 27-8-2024 
- Handwerkcafé 
- Handboogschieten op zaterdagmiddag 19 oktober 
- Lekker buiten bewegen in de beweegtuin in Hapert 
- Spellenmiddag op dinsdag 8 en 22 oktober 
- Overzicht te verwachten activiteiten 
- Heemkundekring Pladella Villa: Opa Bakkenhoven 
- Heemkundekring Pladella Villa: Tachtig jaar bevrijding 
- Herinnering: Toneelvoorstelling “TANTE BELLA’S Beautysalon” 
- Gratis cursus Klik & Tik: leer omgaan met internet 
- Kom dansen en zingen tijdens Into the Music van Kunst Adelt 
- HvH Concerten winter ’24 – ’25 
- Herinnering: Driebandentoernooi biljart KBO-leden van de Kempen 
- Eersel bevrijd! Lezing in het Kempenmuseum  
 

 
 
- Wij voor al onze leden die 80 jaar of ouder zijn weer een gezellige middag  

  organiseren op 22 oktober in de grote zaal van ‘Hart van Hapert’? Het wordt weer  

  een feest om elkaar te ontmoeten en gezellig met elkaar te buurten. Wij zorgen  

  voor goede muziek, niet te hard, lekkere hapjes en drankjes en we hopen weer  

  heel veel mensen te verwelkomen. Binnenkort krijgen alle 80+-leden nog een  

  persoonlijke uitnodiging voor de gezellige middag en in de uitnodiging staat  

  vermeld hoe je je kunt aanmelden. 

 

http://www.svhapert.nl/
http://www.kbo-brabant.nl_/
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- Wij, in navolging van ons jubileumfeest, op 22 november weer een gezellige dans-/ 
feestavond organiseren voor al onze leden die zich nog jong van hart voelen. 
Wij hebben hiervoor de Kerkzaal gereserveerd evenals Jan Leijten die voor de 
ambiance gaat zorgen. Reserveer daarom deze avond alvast in uw agenda want het 
wordt weer supergezellig! Meer uitleg over deze bijeenkomst staat in de volgende 
nieuwsbrief. 

 

- Wij nog een paar mensen zoeken voor onze vervoersdienst? 
Af en toe krijgen wij de vraag of het mogelijk is dat mensen thuis kunnen worden 

opgehaald met een auto om naar het ziekenhuis gebracht te worden. 

Vaak gaat het dan om een controle of een kleine behandeling op afspraak. 

Wij doen een beroep op vitale chauffeurs of chauffeuses die bereid zijn af en toe, 

tegen een vergoeding, met een dorpsgenoot naar een ziekenhuis te rijden. Voor meer 

informatie graag contact opnemen met de voorzitter, tel.nr.: 06 – 12 28 14 27. 

 

- Wij als vereniging geen bedevaart meer organiseren naar de Weebosch in oktober? 
Er was de laatste jaren al bijna geen belangstelling meer voor. 

 

- Wij opnieuw samen gezellig gaan “Uit eten”? 
Nadat we vorige keer massaal van de Casterse Kruidenlucht hebben genoten gaan we 
deze keer naar de Tipmast in Bladel om in een bosrijke omgeving te gaan genieten 
van een voortreffelijk 3-gangen menu. 
Velen van ons hebben daar wel eens gefeest en gegeten en weten de keuken daar 
wel te waarderen. De datum voor dit eetfestijn is donderdag 24 oktober en we 
worden daar verwacht rond 17.45 uur. 
De prijs voor het voorgestelde menu bedraagt: € 22,50 per persoon. 
Er is geen limiet op het aantal deelnemers dus iedereen die zich aanmeldt is welkom 
en u ontvangt ook géén bevestiging. Wel wordt gevraagd alvast een keuze te maken 
of u voor het hoofdgerecht de voorkeur heeft voor vlees of vis. 
Als u zin hebt om mee te doen aan dit leuke buitendorpse eetfestijn meldt u dan vóór 
zondag 20 oktober aan via: info@svHapert.nl of door onderstaand ingevuld strookje 
in te leveren in de brievenbus van d’Ouwe Pastorie, Oude Provincialeweg 21B, ter 
attentie van Seniorenvereniging Hapert. U bent van harte welkom om deel te nemen, 
het wordt zeker weer lekker en gezellig! 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam: 

 

Komt met: ___ persoon/personen gezamenlijk eten bij de Tipmast op 24 oktober. 

 

Voedselallergie: _____________________________________________________ 

 

Voorkeur hoofdgerecht: vlees of vis. (doorhalen wat NIET van toepassing is) 
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Spreuken 

Als je niet in beweging bent, 

Loop je ook nergens tegen aan 

 

Geen enkel feit staat vast,  

En zelfs dat niet 

 

Nieuwe leden 
De heer H. Verhofstadt, Hapert 

Mevrouw R. Rijnders, Hapert 

Mevrouw J. Dolmans-Piters, Hapert 

De heer en mevrouw J. Hendriks-de Leeuw, Hapert 

De heer en mevrouw A. Kennis-van Rooy, Hapert 

Mevrouw N. Fiers-Kraayvanger, Hapert 

 

Overleden leden 
De heer J. Tijssen, 88 jaar 

Mevrouw F. Wouters-Sengers, 81 jaar 

De heer G. Tijssen, 93 jaar 

De heer W. Klessens, 94 jaar 

 

In Memoriam Jan Tijssen 13-02-1936 – 27-08-2024 
Het is niet leuk om dit stukje in de nieuwsbrief te schrijven over Jan Tijssen en toch geeft 

het eigenlijk ook wel een goed gevoel. Ik denk heel vaak aan Jan terug en altijd 

overheerst de blijheid boven verdriet. 

Jan had altijd goeie zin en straalde dat ook uit. Als Jan ergens binnen kwam ontstond er 

snel een gevoel van vertrouwelijkheid en gezelligheid. Jan had heel graag met de 

gewone mensen te doen, hij had niks met “dikke nekken”. 

Van jongs af aan wilde Jan de mensen om zich heen entertainen, grapjes maken, een 

mopje vertellen, mensen laten lachen en een goed gevoel geven. 

Dat heeft hij tot op hoge leeftijd volgehouden en iedereen waardeerde hem daarvoor. 

Jan had een speciaal talent en dat bleef hij koesteren en ontwikkelen. 

Ook bij onze seniorenvereniging was Jan helemaal in zijn element.  

Als we even herinneringen ophalen komt er spontaan een glimlach op ons gezicht. 

We denken dan aan zijn rol als eerste Seniorenprins, Prins Jan d’n Urste. Die rol was hem 

op het lijf geschreven. Hij zette het seniorencarnaval op de kaart en het is uitgegroeid tot 

het mooiste Hapertse feest in de hele carnavalsperiode. Dankjewel Jan! 
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Ook speelde Jan altijd een prominente rol bij de invulling van de 80+-middagen. Hij had 

altijd een speciale act over vroegere tijden, ook met liedjes en kwisvragen of oude 

gezegden. Alles haalde hij uit de kast. Dankjewel Jan! 

 

Het kienen op dinsdagmiddag was elke keer weer speciaal. Door de animositeit die Jan 

erin stopte, ontstond een ambiance in de zaal waardoor iedereen de hele middag in zijn 

nopjes was. Dankjewel Jan! 

 

Ook aan de periode dat Jan bestuurslid was van onze vereniging hebben we goede 

herinneringen. Jan bracht altijd een beetje schwung in de bestuursvergaderingen met 

zijn grapjes en nieuwe ideeën. Het was fijn om Jan erbij te hebben. Dankjewel Jan! 

 

Ik heb Jan zowat mijn hele leven lang gekend, hij kwam vroeger al veel bij ons thuis 

omdat hij de beste kameraad was van onze Jan, mijn oudste broer. Ik kan mij niet 

heugen dat Jan Tijssen ooit kwaaie zin had of slecht gezind was. Hij was ook heel goed 

met kleine kinderen, denk maar aan zijn optredens als poppendokter, onnavolgbaar was 

hij en fascinerend voor de kinderen. Dankjewel Jan! 

 

Het lijkt wel of Jan altijd een jong hart heeft gehouden, waardoor je je bij hem goed 

voelde en waardoor hij een zegen was voor de mensen in zijn omgeving. 

Jan stond ook altijd klaar om mensen te helpen met allerlei klusjes en problemen. 

Ook was hij jarenlang taxichauffeur voor de deelnemers aan de zorgboerderij. Als Jan bij 

die mensen ’s morgens aan de deur kwam om ze op te halen en ze hadden eigenlijk 

geen zin om in te stappen, dan wist Jan ze toch over te halen om mee te gaan waardoor 

ze een paar minuten later al niet meer wisten waarom ze die dag eigenlijk niet mee 

wilden gaan. 

Jan was een echte Haopertse mens die trots was op zijn dorp en die we nog lang zullen 

missen. Dankjewel Jan voor je vriendschap en je onvoorwaardelijke trouw. 

Simon Lamers 

 

Handwerkcafé 
Het handwerkcafé is na de zomerstop weer begonnen op maandagavond in de foyer van 

MFA Hart van Hapert. Iedereen is welkom, jong en oud, om gezellig te komen 

handwerken en ideeën uit te wisselen. Er wordt gehaakt, gebreid, geborduurd, gequilt 

enzovoort, wat je ook wilt, het maakt niet uit. Maar ook een gezellig praatje maken mag 

altijd. De inloop is vanaf 19.00 uur en we sluiten af om 21.30 uur. Ook als je maar even 

wil komen is dat prima. Zien we je binnenkort? Sluit gezellig aan. Voor vragen kun je 

contact opnemen met Marion Luijten, tel.: 06 – 36 08 11 10. 

 

Handboogschieten op zaterdagmiddag 19 oktober 
Op zaterdagmiddag gaan we handboogschieten op Sportpark "De Lemelvelden" in 

Hapert. Voor wie met de fiets gaat, we vertrekken om 13.00 uur bij de fontein voor de 

MFA. 
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Voor wie op eigen gelegenheid gaat graag om 13.15 uur aanwezig zijn op de locatie van 

de Handboogvereniging O.B.K. Deze bevindt zich, nadat je de inrit van "De Lemelvelden" 

bent opgereden aan de eerste gelegenheid rechts. Bij binnenkomst ontvang je een kop 

koffie of thee met iets lekkers erbij. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 

Na enkele belangrijke instructies van iemand van de handboogvereniging gaan we actief 

aan de slag met de handboog. We hopen op een grote deelname en gaan ervan uit dat 

het weer een gezellige middag gaat worden. Omdat deze activiteit volledig binnen wordt 

gehouden, zijn we niet afhankelijk van het weer. 

De kosten voor deze middag bedragen € 10,00. Aanmelden door middel van 

onderstaande opgavestrook met verschuldigde bijdrage in gesloten envelop. Bovenop de 

envelop duidelijk vermelden "ACTIVITEIT HANDBOOGSCHIETEN" en deze deponeren in 

de brievenbus van SVH, Oude Provincialeweg 21B bij de MFA. Aanmelden kan tot en met 

15 oktober. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam:_______________________________________________________________ 

 

Komt met: ___ persoon/personen op 19 oktober naar het Handboogschieten op 

sportpark “De Lemelvelden” 

 

Lekker buiten bewegen in de beweegtuin in Hapert 
Bewegen in de beweegtuin gaat het hele jaar door! s ’Ochtends op dinsdag, woensdag 

en vrijdag is er nog plaats om je lichaam te trainen onder begeleiding van een geoefende 

vrijwilliger. We verzamelen om 10.00 uur bij de MFA Hart van Hapert en we lopen 

gezamenlijk richting het burgemeester Wouterspark waar de beweegtuin is.  

Onderweg doen we als warming-up de beweegtegel-oefeningen. Bij de beweegtuin krijg 

je uitleg hoe de toestellen werken en ga je op jouw niveau en tempo oefeningen doen. 

Daarna wandelen we weer terug en doen we weer oefeningen aan de hand van de 

beweegtegels voor de cooling down. Wie wil, kan naderhand nog gezellig een kopje 

koffie/thee mee gaan drinken in D’Ouwe pastorie. Heb je zin om mee te doen of wil je 

het een keer proberen? Deelname is gratis en iedereen is welkom. Sluit gezellig aan en 

geniet van een heerlijk uurtje bewegen in de buitenlucht. 

 

Spellenmiddag op dinsdag 8 en 22 oktober 
Op 8 en 22 oktober willen we nogmaals de spellenmiddag organiseren. 

Aanvangstijdstip rond 13.30 u. Op deze middag kun je kiezen uit een groot aantal spellen 

die in d’Ouwe Pastorie voorhanden zijn. 

Tijdens de spelmiddag wordt een kop koffie of thee aangeboden door de SVH. 

Als er wederom niet meer animo voor deze activiteit is dan in het begin van dit jaar, zijn 

we helaas genoodzaakt met deze activiteit te stoppen. 
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Overzicht te verwachten activiteiten 
- 22 september t/m 

  22 oktober: Van 13.00 tot 16.00 uur elke woensdag- en zondagmiddag “80 jaar  

    bevrijding” in de Heemkamer aan de Bleijenhoek in Bladel.  

    De entree is gratis 
- 29 september: 14.30 uur: Lezing Eersel bevrijd! in het Kempenmuseum. 

- 17 oktober:  Natuurwandeling o.l.v. Wilfed de Kruijf, vertrek 13.15 uur vanaf MFA. 

- 19 oktober:  13.00 uur Handboogschieten bij O.B.K. op sportpark “De Lemel- 

    velden”. 

- 20 oktober  15.00 uur: Muziek uit ’t Hart, Highway to the Blues in de MFA. 

  1 november: 20.00 uur: toneelvoorstelling “TANTE BELLA’S Beautysalon”, MFA. 

-   3 november: 14.00 uur: toneelvoorstelling “TANTE BELLA’S Beautysalon”, MFA. 

- 14 november: Natuurwandeling o.l.v. Wilfed de Kruijf, vertrek 13.15 uur vanaf MFA. 

- 17 november 15.00 uur: Muziek uit ’t Hart, ZieDaGeWegBent in de MFA. 

- 8 november: 20.00 uur: toneelvoorstelling “TANTE BELLA’S Beautysalon”, MFA. 

- 9 november: 20.00 uur: toneelvoorstelling “TANTE BELLA’S Beautysalon”, MFA.  

- 23 november:  20.00 uur: Kom dansen en zingen tijdens Into the Music van Kunst  

    Adelt in de MFA. 

- 24 november:  14.00 uur: Kom dansen en zingen tijdens Into the Music van Kunst  

    Adelt in de MFA. 

- 15 december: 15.00 uur: Muziek uit ’t Hart, Multiple Choice in de MFA. 

- 26 januari:  15.00 uur: Muziek uit ’t Hart, Ruud van den Boogaard/Vernice in de  

    MFA. 

- 23 februari:  15.00 uur: Muziek uit ’t Hart, Route 66 in de MFA. 

- 30 maart:  15.00 uur: Muziek uit ’t Hart, The Redband in de MFA. 

 

 

 

Heemkundekring Pladella Villa: Opa Bakkenhoven 
Veel oude en misschien ook wat minder oude mensen herinneren zich nog opa 

Bakkenhoven, die woonde bij de zusters in het klooster. Maar wie was hij en hoe kwam 

hij daar terecht? 

Welnu, opa Bakkenhoven kwam uit Zandvoort. Dat hij in Hapert belandde, had te maken 

met de bouw van de zogenaamde ‘Atlantik-wall’ in de oorlog.  

Die Atlantik-wall was een door de Duitsers aangelegde verdedigingslinie, die van 

Noorwegen tot aan de Golf van Biskaje liep. Ook Zandvoort kreeg ermee te maken. In en 

om de stad bouwde de bezetter meer dan tweehonderd bunkers. De complete 



 
 

Pagina | 7  
 

Nieuwsbrief 10/2024 

zeeboulevard en honderden huizen moesten ervoor wijken. De bewoners werden 

geëvacueerd. Een van hen was Jan. 

Jan Bakkenhoven was een eminent en gerespecteerd 

lid van de roomse gemeenschap in Zandvoort. 

Jarenlang was hij lid van de gemeente-raad, als 

enige katholiek. In 1940 verloor hij zijn vrouw.  

Waarschijnlijk na bemiddeling door zijn dochter, 

zuster Clara Bakkenhoven, vond hij, dan al over de 

zeventig, in 1943 een toevlucht in het klooster in 

Hapert. Zuster Clara was in de jaren dertig kortstondig moeder overste geweest in 

Hapert. Jan had haar in die tijd al een paar keer opgezocht, hij kende het hier al een 

beetje. 

Na de bevrijding in mei 1945 keerde hij heel even terug naar Zandvoort. Hij miste de 

zee. Maar hij voelde zich er eenzaam zonder zijn vrouw en koos toch maar weer voor 

Hapert, waar zijn dochter inmiddels opnieuw benoemd was tot overste. Tot aan zijn dood 

in 1965 bleef hij wonen bij de zusters van Hapert. In het dorp kent men hem dan als 

‘opa Bakkenhoven’. Jan wilde begraven worden in Zandvoort, bij 

zijn vrouw en dicht bij de zee. We weten eerlijk gezegd niet of dat 

er van gekomen is. We weten wel meer niet van opa 

Bakkenhoven. Heeft u hem gekend? Heeft u nog herinneringen 

aan hem? Laat het ons weten: mail naar hugoleijten@live.nl.  

Opa Bakkenhoven speelde ook een bescheiden rol in de 

schermutselingen tijdens de periode van de bevrijding, de laatste 

twee weken van september 1944. Wilt u meer weten daarover? 

Bezoek dan de tentoonstelling over 80 jaar bevrijding in de 

heemkamer van Pladella Villa in Bladel. 

 

Tachtig jaar bevrijding 
In september en oktober wordt in heel Brabant gevierd dat het tachtig jaar geleden is 

dat we werden bevrijd van de Duitse bezetter en er een einde kwam aan vijf zware 

oorlogsjaren. Ook bij Pladella Villa staan we daar uitgebreid bij stil. We doen dat onder 

meer aan de hand van persoonlijke getuigenissen uit die tijd, opgetekend in brieven, 

dagboeken en kronieken. De verhalen die in deze documenten worden verteld, hebben 

we laten voordragen door leden van de Hapertse toneelvereniging De Eenakter.  

De mensen van KempenFM hebben deze voor ons opgenomen.  

Deze geluidsfragmenten hebben we geïntegreerd in onze vaste tentoonstelling. In een 

setting uit die tijd, de oorlogsjaren, luistert u naar een tiental persoonlijke verhalen uit 

die tijd, van mensen uit Bladel, Hapert, Casteren, Netersel en Hoogeloon. 

 

Het zijn aangrijpende verhalen over tragische gebeurtenissen uit de weken van de 

bevrijding in september en oktober 1944. U hoort (onder andere) twee burgemeesters, 

een Hapertse sigarenmaker, een moeder-overste, een schooljuf uit Netersel, een 

marconist van een neergeschoten Amerikaans transportvliegtuig, een meisje uit Bladel 

mailto:hugoleijten@live.nl
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dat haar zus verliest, een verzetsman uit Hoogeloon die zijn dorp overspoeld ziet worden 

door vluchtelingen. Niet alleen bij de bevrijding staan we stil. Ook de oorlogsjaren zelf 

komen uitvoerig aan bod. De oorlog, dat betekende jarenlange verduistering en Duitse 

uniformen op straat. De oorlog bracht schaarste met zich mee. Voedsel en kleding 

gingen op de bon.  

 

De bezetter vorderde fietsen, paarden, radio’s en zelfs duiven. En dan was er de 

tewerkstelling in Duitsland, die vele jonge mannen ertoe bracht om onder te duiken bij 

boeren in de omgeving. Ook joodse mensen doken onder in onze omgeving. Er waren 

razzia’s, controles en aanhoudingen. Maar er waren er ook die zich verzetten: de leden 

van de Partizanen Actie Nederland smokkelden neergeschoten piloten het land uit, 

saboteerden het telefoon- en treinverkeer en overvielen in Bladel het regionale 

distributiekantoor. Sommigen van hen moesten het met hun leven bekopen. 

Meer weten? Kom dan een kijkje nemen bij ons in de heemkamer aan de Bleijenhoek in 

Bladel. Vanaf 22 september kan het elke woensdag- en zondagmiddag tussen 13.00 en 

16.00 uur, een maand lang, tot 22 oktober. De entree is gratis.  

 

Herinnering: Toneelvoorstelling “TANTE BELLA’S Beatysalon” 

Een hilarisch toneelstuk door toneelvereniging De Eenakter Hapert. Geregisseerd door 

Henk van de Ven, auteur Henk Roede. De twee neven Willem en Bert maken er een dolle 

boel van na de erfenis van hun tante. Ze proberen dik geld te verdienen aan de verkoop 

van de beautysalon die ze van hun tante geërfd hebben. Maar zo simpel is dat niet, want 

de klanten van de salon maken het hen niet makkelijk en dit leidt tot komische situaties. 

Willem en Bert worden flink uitgedaagd om creatief te zijn en verzinnen de gekste dingen 

om het iedereen naar de zin te maken. Dit leidt tot komische en onverwachte situaties. 

Helemaal als er plotseling een onbekende nicht uit Canada opdaagt. Moet de erfenis nu 

in drieën worden verdeeld? Of toch niet? Ben je benieuwd hoe dit afloopt?  

Kom dan kijken in MFA “Hart van Hapert”. Voorstellingen op vrijdag 1, vrijdag 8 en 

zaterdag 9 november om 20.00 uur en zondag 3 november om 14.00 uur. 

Reserveren kan op www.eenakterhapert.nl, vroegboekkorting € 8,--. Na 1 oktober kost 

een kaartje € 10,--. Graag tot ziens bij een van onze voorstellingen! 

 

Gratis cursus Klik & Tik: leer omgaan met het 

internet 
Het internet is voor iedereen, maar niet iedereen weet hoe het werkt. 

In de cursus Klik & Tik in Bibliotheken Hapert en Bladel leer je met de 

computer en internet werken. 

Deze cursus is voor iedereen. Of je nu nog nooit met een computer 

hebt gewerkt, of juist al een beetje ervaring hebt en meer wilt leren. Je werkt zelfstandig 

en in eigen tempo. Medewerkers en vrijwilligers van de Bibliotheek staan voor je klaar 

wanneer je hulp nodig hebt.  
Je leert typen, e-mailen en gaat het internet op. Je gaat aan de slag met het bekijken 

van websites, zoeken met een zoekmachine en het downloaden, aanvragen en invullen 
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van formulieren. Tot slot leer je in een veilige omgeving hoe je sociale media, zoals 

Facebook, Skype en WhatsApp kunt gebruiken. 

De cursus in Bibliotheek Bladel is iedere donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. 

De cursus in Hapert is iedere donderdag van 9.30 tot 10.30 uur, in MFA Hart van Hapert, 

in het gedeelte van d’Ouwe Pastorie. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking 

met Seniorensteunpunt d’Ouwe Pastorie. Ook kun je tijdens deze uren terecht met 

andere digitale vragen. De cursus is gratis, ook voor mensen die geen lid zijn van de 

Bibliotheek. 

Aanmelden voor één van deze cursussen kan aan de balie van Bibliotheek Bladel, Markt 

4, of via telefoonnummer 085 – 77 33 290. 

 

Kom dansen en zingen tijdens Into the Music van Kunst Adelt 
Muziekliefhebbers in Hapert kijken er al naar uit, het tweejaarlijkse muzikale evenement 

van muziekvereniging Kunst Adelt: Into The Music op 23 en 24 november in MFA Hart 

van Hapert. Tijdens dit spektakel 

geniet je van onze live-orkesten 

aangevuld met gitaren, toetsen én 

de beste zangers! Zing mee met 

bekende nummers, waag een leuk 

dansje en geniet van onze vette show!  
Dit jaar vindt al weer de 4e editie 

plaats van Into the Music. Op onze 

line-up staan de volgende zangers: 

Fabiënne Jansen, Doris Vosters, Gijs Vissers, Mick van Haaren, Maud van Limpt en Pepijn 

ter Haar. Naast het optreden van de harmonie zal dit jaar ook slagwerkgroep Perluka 

(Percussiegroep L’Union Bladel + Kunst Adelt Hapert) van zich laten horen. Into the 

Music wordt mede georganiseerd voor de Hapertse inwoners en haar verenigingen.  

En dus nodigen we ook maar wat graag de leden van de Seniorenvereniging uit om dit 

muzikale feestje met Kunst Adelt te komen vieren. Ben jij al enthousiast? Zorg dan dat je 

snel een kaartje koopt! De voorstelling op zaterdagavond 23 november om 20.00 uur is 

een volledig sta-concert met bartafels. Op de middagvoorstelling van zondag 24 novem-

ber om 14.00 uur zijn er zitplaatsen beschikbaar. 

De kaartverkoop is gestart via onze website intothemusic.nl. Lukt het je niet om online 

een kaartje te kopen? Spreek dan een van onze leden aan of stuur een mailtje naar 

info@kunst-adelt.nl. Hopelijk zien we je eind november! 

 

HvH Concerten winter ‘24-‘25 
Ook de concerten “Muziek uit ’t Hart” in MFA Hart van Hapert gaan weer van start. 

Op zondag 20 oktober om 15.00 uur vindt het eerste concert plaats in MFA “Hart van 

Hapert”. De entree bedraagt € 3,-- en reserveren is niet nodig. De vijfkoppige band 

“Highway to the blues” neemt je mee naar de blues in al zijn verschijningsvormen. 

Bevlogen, doorleefd en met eerbied voor het genre, inclusief de melancholie. Alles 

vanwege hun boodschap: The blues is my religion! 

mailto:info@kunst-adelt.nl
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Herinnering: Driebandentoernooi biljart KBO-leden van de Kempen 
Binnenkort vindt het Driebanden biljarttoernooi weer plaats. Heb je je hiervoor al 

ingeschreven? Zie voor meer informatie ook onze nieuwsbrief van september! 

 Kempenmuseum 

Eersel bevrijd! Lezing in het Kempenmuseum 
Op zondagmiddag 29 september is er in het Kempenmuseum een lezing.  

Vanaf 13:00 uur kunt u het museum bezoeken (reguliere entreeprijzen) Om 14:30 uur 

begint de lezing door verhalenverteller Toon Schellens. Als u hierbij aansluit krijgt u van 

het museum gratis een kopje koffie met iets lekkers aangeboden. U hoeft zich niet aan te 

melden, loop gewoon gezellig binnen. Het Kempenmuseum vindt u aan de Kapelweg 2 in 

Eersel.  
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